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Beste ouders, verzorgers en kinderen van Jenaplan Basisschool
Vlinderbos,

De Jenaparade was een cadeautje. Om daar met het gehele team te mogen zijn was
nog een veel groter cadeau. Het heeft ons geïnspireerd, we hebben geleerd, met elkaar
gesproken en nagedacht over het onderwijs en gevierd.
Het voelde als een schoolreisje, met reistas en slaapzak naar het kampeerterrein van
de paasheuvel. Daar ontmoeten we zo’n 800 andere Jenaplanners en volgden we
diverse lezingen, workshops en inspiratiebijeenkomsten als een verhalenverteller,
wandeling met boswachter en tai chi. De avond was vieren met heel veel muziek en
diverse foodtrucks.

We hebben met elkaar de opbrengst in kaart gebracht:

Een toets hoeft helemaal niet een blad met vragen te zijn. Een toets kan ook zijn een
kringgesprek of bijvoorbeeld de vraag “Wat neem je mee van de Jenaparade?”. Deze
ervaring is niet meetbaar (net zoals zoveel dingen in het onderwijs), maar wel
merkbaar (ervaren) en/of zichtbaar (zien) en doet recht aan ieders eigenheid.

De opbrengst van het team op deze toets :
Wat een unieke ervaring. Ik vond het fantastisch! Het was gezellig, prikkelend, veelzijdig,
bruisend en muzikaal. Wat ik meeneem: ik wil bewuster gebruik maken van het
kringgesprek.

De lezing van Biesta: Over “Wees EEN zelf.” Het helpen van jonge mensen om een
werkelijke “zelf” te zijn, dient in het hart van het onderwijs te staan en “Ieder kind heeft
een (konijn) stamgroep nodig”.

Ik neem mee van deze Jenaparade: nieuwe en leuke ideeën die ik op heb kunnen doen
uit de inspirerende workshops en nogmaals de bevestiging hoe leuk het
Jenaplanonderwijs is.

Doen we de goede dingen? En waarom doen we de dingen, zoals we ze doen? Zorg
voor een kinderbibliotheek in je hoofd, dan kan je kinderen goed helpen aan een boek
dat bij ze past.



Leer kinderen vragen te stellen. Beantwoord geen vraag, maar stel nog een vraag: door
die vraag, krijg je weer 10 nieuwe vragen, daardoor leren kinderen veel over de wereld.
Een gevoel van saamhorigheid, fijne herinneringen en een vergroot besef van 'waarom
we doen wat we doen'.

Ontzettend leuke, inspirerende 2-daagse. Een cadeautje om bij aanwezig te mogen zijn.
Een mooie combinatie van activiteiten en gezelligheid.

Je moet weten waar je vandaan komt om te kunnen bepalen waar je naartoe gaat (en
dat dan over het jenaplan).

Vragen blijven stellen: Wat doen we? Waarom doen we wat we doen? Doen we het
goed? Wat moet er anders? Is het waar? Is het logisch?

Het was een cadeau. Het heeft mij deze dagen écht weer trots gemaakt dat ik op een
Jenaplanschool werk.

Als stamgroepleerkracht streef ik ernaar om kinderen te laten groeien in hun
ontwikkeling, te laten groeien in hun eigen "ik" met hun eigen talenten. De afgelopen
dagen "straalden" Jenaplan uit. Dat inspireert me en dat jenaplangevoel neem ik graag
mee in het onderwijs wat ik bied. Daarbij heeft Typhoon me geïnspireerd om meer
bewust te gaan "luisteren" om nog beter te kunnen aansluiten bij de interesse en
behoefte van de kinderen.

Met 800 mensen samen een soort familie zijn. Ik heb mooie ideeën, waar ik morgen
mee aan de slag ga. (het dialogisch gesprek)

Deze dagen hebben mij weer even bewust doen beseffen hoe magisch en verbindend
het Jenaplanonderwijs is en welke mogelijkheden het nog biedt voor de toekomst van
Vlinderbos.

Muziek verbindt ons, ongeacht onze verschillen, en laat ons samen genieten.

De opening werd verzorgd door Typhoon.



Deze laatste weken van het schooljaar ben ik aan het afronden. Graag had ik het
formatieplaatje kenbaar gemaakt maar deze is nog niet klaar. Ik zal dit einde van
komende week doen.

Ik kan vertellen dat Patricia volgend jaar niet bij ons op school werkzaam zal zijn en dat
Tessa als fulltime stamgroepleider gaat starten in de onderbouw. Zij stelt zich aan u
voor en zal op de doordraaimiddag aanwezig zijn.

Martijn

Voorstellen

Hoi! Ik ben Tessa, 28 jaar, en kom volgend jaar op Vlinderbos
werken! De afgelopen 5 jaar heb ik voor groep 4 en 5 gestaan op
een school in Reeuwijk. Ik krijg energie van creatieve lessen en IPC.
Ik kijk ernaar uit om na de zomer te gaan beginnen bij Vlinderbos.
Tot snel!

Parkeren
We hebben de laatste tijd weer een behoorlijk aantal
klachten ontvangen van omwonenden over het
parkeergedrag van ouders die hun kinderen brengen en
halen. Het is aantrekkelijk om zo dicht mogelijk bij de school
te parkeren. Zo zijn er ouders die regelmatig bij het
gezondheidscentrum GezondWilnis parkeren of hun
kinderen daar uit laten stappen. Dit is niet de bedoeling.
Wellicht heeft u al een keer een briefje onder uw ruitenwisser
gevonden (zie foto). Het is eigen terrein bedoeld voor
bezoekers van het gezondheidscentrum. Als u iets verder
rijdt, is er bij de flats aan de Wagenmaker altijd meer dan
genoeg ruimte om te parkeren.

Welkom

We heten de volgende kinderen van harte welkom en wensen ze een hele fijne tijd op
Vlinderbos:

Lina, Talitha, Ilay en Tobias in de Beestenboel,
Delilah in de Bijenkorf,
Elijah in de Blitskikkers en
Zaid in de Spotlights.



Belangrijke data
juni
t/m woensdag 19 juni IEP-toetsen
maandag 17 juni MR-vergadering
maandag 24 juni alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
woensdag 26 juni rapporten mee
donderdag 27 juni

t/m 4 juli rapportgesprekken

juli
dinsdag 2 juli doordraaimiddag
vrijdag 5 juli Gouden stokje (estafette)

alle kinderen 12.00 uur vrij
eindfeest, 16.00 uur tot 19.00 uur

dinsdag 9 juli musical en afscheidsavond groep 8
woensdag 10 juli uitzwaaien groep 8
donderdag 11 juli groep 8 vrij
vrijdag 12 juli 12.00 uur start zomervakantie

groep 8 vrij

maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus zomervakantie


